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Wist je dat?: 

Hundertwasser was een wereldberoemde architect die droomde van sprookjesachtige huizen en fabrieken. 

Hij knapte oude grijze fabrieken op en maakte er gebouwen van als uit duizend en een nacht waar mensen in 

konden wonen. De bomen groeiden soms gewoon op het dak. 

Maak  jij van een ‘oud’ gebouw door draden op te plakken, zilverfolie en pailletten te gebruiken ook iets 

sprookjesachtigs?(Bijvoordbeeld het stadhuis van Apeldoorn?) 

 

Hundertwasser Wikipedia 

Afbeeldingen Hundertwasser 

Stadhuis Apeldoorn 

 

Techniek: plakken, knippen, ontwerpen  

Materiaal: voorbeelden van flats of fabrieken, voorbeeld van werk van Hundertwasser, draad, folie, 

pailletten, lapjes, papier  

Gereedschap: onderlegger, schaar, lijm  

 

Opdracht: 

1. Pak een foto van een oude flat of fabriek of: nog leuker: teken deze met zwarte lijnen na. Op dit blad 

staat een link naar het stadhuis van Apeldoorn. Dat mag je ook als uitgangspunt gebruiken. 

2. Pimp je gebouw met de materialen die je hebt. 

3. Kleur de muren met mooie lapjes. 

4. Volg met de draden de lijnen en ramen van het gebouw. 

5. Je moet de basis kunnen blijven zien. 

6. Natuurlijk mag je leuke torentjes en luikjes en…… er bij bouwen! 

7. Maak zoveel mogelijk vol met draad. 

8. Later mag je ook pailletten en folie gebruiken. 

9. Bespreek je werk met je tafelgenoten. Wat kan er nog mooier? 

10. Laat je werk beoordelen en ruim je spullen op. 
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