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In de Kapel van de St Jozeph stichting is een prachtige kruisweg te bewonderen. 

Deze is ontworpen en gemaakt op eigen terrein door Broeder Rafael. Deze broeder had een atelier in Boekel; 

huize Padua 

Chamotteklei is in delen in de oven gebakken en vervolgens door een patiënt  ingemetseld (een zoon van een 

aannemer uit Bussum, deze man heeft 40 jaar op dit terrein gewoond). 

Huize Padua; het huis waar de broeders de stichting zijn begonnen, is 

nu een prachtig museum waar nog veel materialen en informatie over 

St Jozeph is te vinden. 

 

 

Bekijk de kruisgan en nummer de afbeeldingen in de juiste volgorde. 

 

Bovenstaande afbeelding is nummer: 



 
© AD L J 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


